
Het Evangelie van  
  Jezus Christus

Goed nieuws voor alle mensen

Het Evangelie begint met Jezus. Jezus* betekent ‘God 
verlost’ of 'God de Verlosser'. Hij is naar de wereld 
gekomen om ons te verlossen van zonden.

...en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij 
zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
               Mattheüs 1:21

HET PROBLEEM
Onze zonden maken scheiding tussen ons en God. 
We kunnen daardoor niet bij God komen en ons leven 
eindigt bij de dood. Veel mensen ervaren die scheiding 
door gevoelens van leegte, angst of hopeloosheid.
Jesaja 59:2, Romeinen 6:23, Mattheüs 9:36

DE OPROEP
Jezus’ prediking begint bij de oproep tot bekering. 
Bekering betekent 'omkeren' of 'van gedachten 
veranderen'. God wil dat we stoppen met zondigen en 
Hem weer gaan gehoorzamen.
Mattheüs 4:17, Handelingen 3:19, Efeze 4:22-24

DE OPLOSSING
Oprechte bekering blijkt voor mensen onmogelijk, 
daarom doet Jezus de uitnodiging om naar Hem toe te 
komen, Zijn hulp te aanvaarden en Hem te volgen. Hij is 
de enige hoop op redding en de enige weg tot God.
Mattheüs 19:25-26, Mattheüs 11:28-30, Johannes 14:6, Handelingen 4:12

*Jezus is een vertaling van het Hebreeuwse Yeshua. Het betekent  
  'JHWH de verlosser'. JHWH is de naam waarmee God zich bekend  
  maakt aan Mozes en wordt vaak geschreven als Jahweh of Jehovah.
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Christus* heeft eenmaal voor de zonden geleden, 
Hij als rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, 
opdat Hij ons tot God zou brengen.
               1 Petrus 3:18

*Christus betekent gezalfde. Jezus is de Christus. Hij is door God gezalfd met  
  de Heilige Geest en aangewezen als middelaar tussen God en de mens.

Jezus kan ons redden omdat Hij stierf voor onze zonden, 
waardoor God ons genade kan schenken. Na drie dagen 
stond Hij op uit de dood. Hij kan ons daarom een nieuw 
leven geven, waarin we gereinigd worden van zonden.

ONS ANTWOORD
Als wij werkelijk geloven in Jezus, zullen we Hem ook 
gehoorzamen. Hij zal Zijn Geest geven Die ons helpt Hem 
te volgen en te groeien in de genade en kennis van Hem.
Johannes 3:36, 1 Johannes 2:3-6, Johannes 14:26, Titus 3:5, 2 Petrus 3:18

DE STRIJD
Jezus heeft duur betaald voor onze redding. Maar ook wij 
moeten de kosten berekenen als wij Hem gaan volgen. 
We moeten veel achterlaten en weerstand bieden tegen 
de zonde. Ook zullen we tegenstand krijgen van mensen.
1 Korintiërs 6:20, Mattheüs 16:24-25, Lukas 13:24, 2 Timotheüs 3:12

HET LOON 
De kosten die wij betalen voor het volgen van Jezus 
wegen niet op tegen het loon dat God geeft. Nu al worden 
we bevrijd van angst voor de dood en als we volharden 
in het geloof ontvangen we eeuwig leven.
Hebreeën 2:14-15, Romeinen 2:5-8, Johannes 3:16

Gebruik deze studiekaart voor Bijbelstudie of Evangelisatie. Zoek de Bijbelverzen 
op en lees ze in de context. Deze kaart is slechts een korte samenvatting van het 
Evangelie van Jezus Christus. De Bijbel bevat de volledige boodschap. Vraag God 
om de waarheid en kracht ervan te openbaren.
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