
 De vreugde van 
     Vrucht dragen

Belofte voor elke christen

Iedere wedergeboren christen is verbonden aan Jezus 
Christus. Hij roept ons op Hem te gehoorzamen en ín Hem 
te blijven. Als we dat doen zullen we veel vrucht dragen.

Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel 
vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.
               Johannes 15:5

RANKEN
Gelovigen zijn als 
ranken, geënt op de 
Wijnstok.
Johannes 15:2-5

VRUCHT
Door verbinding met 
de Wijnstok draagt 
elke gelovige vrucht.
Johannes 15:5, Galaten 5:22

LOSSE RANK
Een losse rank kan 
geen vrucht dragen 
en verdort.
Johannes 15:6

DE WARE WIJNSTOK
De Wijnstok wordt door Jezus als beeld van Hemzelf 
gebruikt en de Landman als beeld van God de Vader.

Johannes 15:1

LEVEND WATER
Water is als de Heilige 
Geest. Het geeft leven
aan de ranken.
Johannes 7:37-39
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VRAGEN

1. Waarom zal elke ware gelovige vrucht dragen?

2. Waarom kun je geen vrucht dragen als je niet 
met Jezus verbonden bent?

3. Wat is het verschil tussen vrucht en werken 
die gedaan worden uit eigen kracht?

4. Leg uit wat de rol van de Heilige Geest en jouw eigen 
rol is bij het groeien en vrucht dragen.

5. Wat betekent het dat je een boom aan zijn 
vruchten kan herkennen? (Zie Mattheüs 7:15-23)

Bovenstaande vragen kunnen in groepen besproken 
worden, maar je kunt ze ook persoonlijk maken. Vraag 
jezelf bijvoorbeeld af of je vrucht draagt.

Vanuit Jezus (de Wijnstok) wordt de Geest (Water) aan ons (ranken) 
gegeven. Hij zorgt dat wij groeien en vrucht dragen. Wij 
worden opgeroepen om de Geest te gehoorzamen, Hem 
niet te bedroeven en met Hem vervuld te worden.
Johannes 14:26, Galaten 5:16-17, Efeze 4:30, Efeze 5:18

De vrucht van de Geest* zal zich ook ontwikkelen naarmate 
God (de Landman) het verkeerde aan ons wegsnoeit.
Johannes 15:3, Hebreeën 12:4-11

De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, 
lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
               Galaten 5:22

Gebruik deze studiekaart voor Bijbelstudie of onderwijs. Zoek de Bijbelverzen op en 
lees ze in de context. Deze kaart is slechts een korte samenvatting van het onderwijs 
over vrucht dragen. De Bijbel bevat de volledige boodschap. Vraag God om alle 
waarheid en de noodzaak van vrucht dragen te openbaren.

Dit is een gratis uitgave van Be Purified. Het is niet toegestaan deze kaart te verkopen.

* Paulus spreekt over vrucht van de Geest omdat de Geest de vrucht in ons voortbrengt.


